Mücella  Özdemir  Yücedağ 
Sayın  Kaymakamım  Merhaba, 

Görev  sebebiyle  Rize'de  bulunan  bir  Taşova’lıyım.  Her  gün  muhakkak  Taşova,  net’e  bakarım. Sizin  faaliyetlerinizi 
özellikle  takip  ediyor  ve  gururlanıyorum. Yaptığınız  faaliyetler  için  bir  Taşovalı  olarak  çok  teşekkür  ediyorum. Allah 
size  sağlık  ve  huzur  versin. Taşova’nın  size  ihtiyacı  var, lütfen  unutmayın. 

Haşim  Yıldız  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Sayın  Kaymakamımız  Öncelikle  ilçemizdeki  Görevlerinizi  Takdirle  Karşılıyor  ve  Tebrik  Ediyorum  Sizin  ilçemize 
Gelmenizde  ilçemiz  Adına  ayrı  bir  pozitif  artı  Efendim  Ben  Sanayi  Mahallesi  Muhtarı  Fevzi  Yıldızın  oğluyum 
Kâğıthane  Devlet  Hastanesinde  Memur  Olarak  Çalışmaktayım  Efendim  Benim  Şikâyetim  Gündüz  esnafın 
ticaretinde  dönen  para  Gece  alkollü  mekânlarda  dönen  paradan  az  ahlaki  boyutu  daha  beter  zaten  tüm  meselede 
bu  ve  o  mekanlarda  dönen  paranın  ilçe  ekonomisine  hiç  bir  katkısı  da  yok  evet  memleketimize  bayramlarda 
geliyoruz  ama  eş  dostla  yapılan  sohbetlerde  durumun  çok  vahim  olduğunu  düşünüyoruz  ilçemizin  Mülkü  Amiri 
olarak  herhangi  bir  yaptırımınız  söz  konusu  olabilir  mi?  Görevinizde  Başarılar  diler  enderin  saygı  ve  hürmetlerimi 
sunarım 


BAHADIR  ÖZTÜRKadlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır: 


Sayın  kaymakam  bey  öncelikle  bu  güzel  ilçemizde  yaptığınız  çalışmalar  konusunda  size  sonsuz  teşekkürlerimi 
sunuyorum.  Benimde  çoğu  insan  gibi  sıkıntım  gazinolar...  Tamam,  insanlar  para  kazanmak  için  işlerini  yapıyor 
olabilirler  ama  böyle  yerlerin  şehir  dışında  olması  gerekmez  mi?  Ve  bu  kadar  rahat  bir  tavırla  çalışmaları  normal 
mi  sizce...  Çünkü  ben  eşimi  ve  çocuklarımı  yanıma  alıp  dışarı  çıktığım  zaman  rahatça  sokaklardan  geçemiyorum 
Tamam,  herkes  istediği  gibi  yapar  ama  çevresini  de  düşünerek...  Mesajımı  dikkate  alıp  bu  konu  hakkında 
yardımcı  olabilirseniz  çok  sevinirim.  Kendinize  iyi  bakın  saygılar... 


SEMİH  ASLAN  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır: 


Değerli  Taşova  Kaymakamı  Sayın  İbrahim  Halil  ŞYVGAN  Beyefendi,  sizi  en  kalbi  duygularımla  selamlıyorum,  ilk 
defa  da  olsa  sizlerle  birlikte  olmaktan  duyduğum  memnuniyeti  ifade  ederek  sözlerime  başlamak  istiyorum.  Bizler 
köklü  bir  tarihin  zengin  bir  kültürün  mensuplarıyız.  Atalarımız,  dedelerimiz  bulunduğumuz  bu  coğrafyanın  tarihini 
yazmakla  kalmadılar,  bugünün  medeniyetlerine  ışık  tutan  bilim  ve  sanat  meşalesini  de  geçmişte  yaktılar. 
Gerçekten  çalışmalarınızı  çok  beğeniyor,  takip  ediyor  ve  takdir  ediyorum.  Ben  sizin  gibi  çalışan  kaymakamlarımızı 
gördükçe  gelecek  adına  daha  fazla  ümitleniyor  ve  her  yeni  günü  aydınlık  bir  gelecek  için  çıktığımız  yolun  bir  adımı 
olarak  görüyor  ve  yine  buna  olan  inancımı  sizler  sayesinde  pekiştirmiş  oluyorum. 

Siteniz  eskisinden  çok  daha  güzel  olmuş.  Fakat  dikkatimi  çeken  bir  yer  var.  Fotoğraflar  usta  bir  elle  çekilmemiş, 
inşallah  sizinde  müsaadenizle  Erbaa'ya  geldiğimde  sizi  makamınızda  ziyaret  etmek  ve  gelecek  adına  sizlerin 
fikirlerinden  faydalanmak  isterim. 

Ben  bu  duygu  ve  düşüncelerimle  sizlere  görevinizde  başarılar  diliyor,  aydınlık  yarınlar  temenni  ediyorum.  Kalın 
sağlıcakla. 


Faruk  GÜNEŞ  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


İYİ  GECELER  SAYIN  KAYMAKAM  BEY.  İLK  ÖNCE  SİZE  ÇALIŞMALARINIZDA  BAŞARILAR  DİLERİM.  BEN 
ÇAYDİBİYLİ  FARUK.  ŞU  AN  SİZE  ŞIRNAK  SİLOPİ'  DEN  YAZIYORUM.  BEN  BURADA  POLİSİM.  COK  OLMASA 
DA  BAZEN  TAŞOVA  NETE  GİRİYORUM  VE  HEMEN  HEMEN  HER  HABERDE  SİZ  VARSINIZ  VE 
HEMŞEHRİLERİMİ  HİÇ  YALNIZ  BIRAKMIYORSUNUZ.  İNŞALLAH  HER  KAYMAKAMIMIZ  HER  VALİMİZ  HER 
GÖREVLİMİZ  SİZİN  GİBİ  ÇALIŞSA.  İNŞALLAH  HEP  BİRLİKTE  İYİ  GÜNLER  GÖRMEK  DİLEĞİYLE  İYİ 
AKŞAMLAR  SİZE 


Sevda  YÜKSEL  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Merhaba  nasılsınız  öncelikle  TAŞOVA’  mızda  yapmış  olduğunuz  yenilikler  ve  güzelliklerden  dolayı  size  teşekkür 
ederim.  Özellikle  YAYLASARAY  köyü  için  yaptıklarınızdan  dolayı  minnettarım  orada  okuma  şartları  zordu 
sayenizde  düzeldi  şimdi  bütün  okullara  kafa  tutacak  bir  geleceğe  sahip.  Teşekkür  ederiz  iyi  günler... 


1 


Ünal  Yılmaz  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Sayın  kaymakam  bey  Yaylasaray  köyü  okulumuza  yapmış  olduğunuz  hizmetler  göz  ardı  edilemez  bunu  bütün 
Amasya  Taşova  biliyor  ben  bir  ManisalI  olarak  çok  teşekkür  ediyorum  lâkin  oğlumu  2  haftadır  okula 
gönderemiyorum  öğretmenleri  olmadığı  için  bu  durum  beni  çok  üzüyor  affınıza  sığınarak  okulumuz  altın  kaplı  olsa 
da  öğretmensiz  hiç  bir  Şey  ifade  etmediğini  düşünüyorum  takdir  sizin... 

Metin  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Selamünaleyküm  Sayın  Kaymakamım  ALLAHIM  başımızdan  eksik  etmesin  sizi  iyi  niyetiniz 
iyilikleriniz  çalışmalarınızla  başımızda  taç  oldunuz  ALLAHIM  başımızdan  eksik  etmesin  sizi  her 
zaman  başınız  dik  olarak  kalsın  ALLAHIM  utandırmasın  size  bir  kahveci  arkadaşımın  Şikâyeti  ve 
maruzatını  iletmek  isterim  kahveci  Mehmet  AYDIN  arkadaşım  inanın  çok  dürüst  bir  esnaf  kendisi 
zaten  gazi  beni  devlet  görevlilerle  karşı  karşıya  getirmeyin  diye  müşterilerine  yalvarıyor  içmeyin 
Şu  sigarayı  diye  müşterilerinin  birçoğu  içmiyor  bir  kaç  tane  kendini  bilmez  dengesiz  insan  var 
geçen  gün  sigara  içerken  polis  arkadaşların  ellerine  sarıldılar  bir  daha  içmeyeceğiz  diye  yine 
içiyorlar  geçen  gün  polis  arkadaşları  göreve  çağırdı  bizzat  kahveci  Mehmet  arkadaşım  işlem 
yapmadan  gittiler  içen  adam  ben  sigara  içtim  diyor  kahveciye  sen  Şikâyetçi  misin  diyor  adam 
içtim  diyor  sen  daha  ne  Şikâyetçi  arıyorsun  kahvecimiz  çok  dürüst  yaramaz  bizleriz  iyi  niyeti 
suiistimal  ediyoruz  bir  kaç  kişinin  canı  yanmazsa  bu  sigara  içimi 
Taşova’mızda  devam  eder  saygılarımla  ALLAHIM  utandırmasın 

Umut  Koç  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


SAYIN  KAYMAKAMIM:  TAŞOVA  ANADOLU  LİSESİNDE  ÖDRENCİYİM.  1 1  .SINIFTA  OKUYORUM  VE  AİLEMİN 
DURUMU  YOL  PARASINA  YETMİYOR  İLGİLENİRSENİZ  ÇOK  SEVİNİRİM  ARZ  EDERİM 


Mert  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Selamünaleyküm  Sayın  Kaymakamım  tarih  21.09.2011  sağlıkçı  arkadaşlarımız  kahveleri 
denetlemeye  çıkmışlar  evet  denetliyorlar  sadece  görevini  yaptım  diye  tutanak  tutuyor  kahvenin 
içerisinde  sigara  içiliyor  ses  yok  kahvede,  masalarda  pet  şişelerde  su  var  içi  izmarit  kül  dolu 
sapsarı  pislik  gözlerinin  önünde  resmen  görüyorlar  bir  birlerine  bakıyorlar  bu  ne  bile  demiyorlar  bu 
nasıl  görev  ben  anlamadım  Sayın  Kaymakamım  senden  ricam  görevli  arkadaşları  biraz  uyarsan 
azda  kulağını  çeksen  iyi  olur  saygılar  hürmetler  başarılarının  devamını  diliyorum  ALLAH 
utandırmasın 

Rahmi  KARTAL  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Selamünaleyküm.  Sayın  Kaymakamım  ben  Hüsnüoğlu  köyü  Dazlı  Mahallesi  Camii  imam  hatibiyim,  ilkokul  ikinci 
sınıfta  okuyan  bir  kızım  var  buradaki  öğrenciler  en  yakın  yatılı  bölge  okulu  olan  Ballıdere  yatılı  bölge  okuluna 
gidiyorlar.  Ben  aslen  ilçemiz  devre  köyündenim  ve  geçen  yıl  devre  köyünde  geçici  olarak  altı  ay  çalıştım  ve 
kızımda  Devre  köyü  ilkokulunda  eğitime  başladı.  Şu  an  ikinci  sınıfa  gidiyor  ve  devre  köyünde  anneannesinin 
yanında  kalıyor.  Kayınvalidem  zaten  hasta  ve  yaşlı  olduğu  için  hanımı  da  gönderiyorum.  Ben  burada  yalnız 
kalıyorum  çoğu  zaman 

Şimdi  ise  devre  köyünün  imam  kadrosu  boşaldı  bende  devre  köyü  için  dilekçe  verdim. 01 .1 1 .201 1  tarihinde 
yarışma  sınavı  yapılacak.  Fakat  müftü  bey  kendi  köyün  diye  bu  tayin  isteğime  sıcak  bakmıyor  ama  ben 
mağdurum  bu  mağduriyetimin  giderilmesi  lazım  eş  durumundan  tayin  yapılıyor  da  çocuğun  okulundan  ve 
eğitiminden  tayin  olmuyor  mu?  Sizin  eğitime  önem  verdiğinizi  de  biliyoruz. 

Siz  büyüklerimizden  değerli  yöneticilerimizden  bizlere  yardımcı  olmanızı  ve  bu  mağduriyetimin  giderilmesini 
arz  ediyorum.  Eğer  yanlış  bir  şey  yapmışsam  sizlerden  çok  çok  özür  diliyorum.  Size  duyduğumuz  güvenden 
dolayı  bunu  yaptığımı,  yazdığımı  bilmenizi  isterim 
ALLAH  YARDIMCIMIZ  OLSUN. 

Telefonum  535  373  99  31 
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Yeşil  tepeli  örenciler  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Bize  gösterdiğiniz  ilgiye  canı  gönülden  teşekkürler  Sayın  Kaymakamımız  ellerinizden  öper  ve  size-ailenize 
sağlıklı-mutlu  bir  ömür  dileriz... 

Ali  Erdem  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Sayın  Kaymakamım  sizi  Almanya’dan  takip  ediyorum  sanki  Belediye  başkanı  sizsiniz  Taşova’  miza  ve  çevre 
köylerine  verdiğiniz  hizmetler  için  size  çok  teşekkür  ederim  Allah  sizin  gibilerin  sayılarını  arttırsın  ayrıca  yazın 
izindeydim  köyümüz  Tatlıpınar’a  gelmiştiniz  sizinle  tanışma  şansım  olmuştu  ALLAHA  emanet  olun. 

Mehmet  Öztürk  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Sayın  Kaymakamım  bu  mesajı  size  İstanbul’dan  yazıyorum.  Ben  Durucasu  köylüyüm.  İstanbul  Ümraniye  de 
ikamet  etmekteyim.  Özel  bir  Gsm  firmasında  çalışmaktayım.  Yaptığınız  çalışmaları  sıklıkla  takip  etmekteyim. 
Çalışmalarınız  en  iyi  Şekilde  devam  etmesini  en  içten  dileklerimle  temenni  ederim. 

Süleyman  YAMLI  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Allah  yar  ve  yardımcınız  olsun 

Zeynel  Abidin  ÖRMEKAYA  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Değerli  Kaymakamımız  kısa  bir  süre  öncede  yazmıştım.  Taşova  gerçekten  çok  şanslı  sizin  gibi  bir  değerli  devlet 
adamının  Taşova’  da  görev  yapması  güzel  bir  olay.  Sizin  çalışmalarınızı  Kaymakamlık  sitesi  aracılığı  ile  takip 
ediyorum  halkın  içinde  olmanız  halktan  birisi  olmanız  sevindirici  bir  durum.  Rabbim  yar  ve  yardımcınız  olsun. 

Haşan  Özgür  Kapıcı  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Sayın  Kaymakam  bey; 

ismim  Haşan  Özgür  Kapıcı,  Boğaziçi  Üniversitesi  Fen  eğitimi  son  sınıf  öğrencisiyim.  Amasya-Tasova-Geydoğan 
Köyündenim.  İstanbul’da  yaşıyorum  ama  Taşova’yı  mümkün  olduğunca  takip  etmeye  çalışıyorum.  Bu  mesajı 
atmamdaki  sebep  sizi  naçizane  tebrik  etmek  istemem.  Gerçekten  Taşova’ya  bir  heyecan  ve  hareketlilik  getirdiniz. 
Ülkemizin  sizin  gibi  çalışkan  kaymakamlara  ihtiyacı  var.  inşallah  herkes  bulunduğu  konumun  hakkını  vermeye 
çalışır  sizin  gibi.  Ben  de  inşallah  akademisyen  olmaya  çalışıyorum  ve  sizin  gibi  insanları  örnek  almak  istiyorum. 
Halkla  iç  içe  oluşunuz,  sık  sık  köyleri  ziyaret  etmeniz,  problemlere  çözümler  bulmaya  çalışmanız  gerçekten 
Şahane.  Umarım  istihdam  konusunda  da  güzel  çalışmalar  yaparsınız.  Umarım  uzun  sure  Taşova’dan  tayininiz 
başka  bir  yere  çıkmaz,  içişleri  Bakanlığına  da  mail  atıp  sizin  başarılarınızdan  onları  da  haberdar  edeceğim  ve 
yakın  zamanda  yapılacak  kaymakam  tayinlerinde  sizin  başka  bir  yere  tayin  edilmemenizi  isteyeceğim  :)  Bildiğim 
kadarıyla  halkta  sizden  memnun.  Gerçekten 

tebrikler,  Taşovalılar  olarak  arkanızdan  hep  övgüyle  bahsedeceğiz.  Allah  yardımcınız  olsun,  işlerinizde  kolaylıklar, 
iyi  günler 

Halil  İbrahim  ERGEN  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


İbrahim  Halil  bey  nasılsınız?  GOP  Üniversitesinden  Halil  İbrahim  ben.  Kaymakamlığınızın  sayfasını  beğeniyle 
takip  ediyorum,  çok  güzel  çalışmalarınız  var.  Başarılarınızın  devamını  diliyorum. Unutmadan  evliliğinizde  hayırlı 
olsun. Tokat'a  geldiğinizde  görüşmek  üzere. iyi  çalışmalar 

Rafet  Erdağ  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Sn  Kaymakamım  dereli  köyünden  Orhan  Erdağ  için  ne  yapılabilir  saygılar. 


Sinan  Kırmızıyüz  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 
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Sayın  Kaymakamım  ben  İstanbul’  dan  Sinan  Kırmızıyüz  Taşova  ilçesi  Alçakbel  köyünde  ikamet  eden  Selami 
Demir  isimli  arkadaşım  aynı  zamanda  1996  yılında  beraber  askerlik  yaptığım  kişidir  asker  den  sonra  bir  daha 
kendisine  ulaşamadım  bu  konuda  bana  nasıl  yardımcı  olabilirsiniz  ilginize  şimdiden  teşekkür  ederim... 

M. Ali  çakmak  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Sn  Kaymakamımız  ilçemize  yapmış  olduğunuz  hizmetlerden  çok  hoşnut  olmaktayız.  Bu  yapmış  olgunuz 
güzellikler  sizin  kalbinizin  aynası.  Çalışmalarınızın  devamını  merakla  takip  etmekteyiz.  Başarılar  diliyorum. 


Murat  Saydan  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Ben  Sivas  tan  yazıyorum  Amasya  Taşova  Alparslan  ilköğretim  okulunda  görevli  okul  müdürü  sn  alim  er  hocam 
1991-  1996  yılları  arasında  Sivas’  m  ulaŞ  ilçesine  bağlı  eski  karahisar  ilköğretim  okulunda  görev  yapmış  çok 
değerli  bir  Şahsiyettir,  kendisini  yıllar  sonra  bir  sosyal  paylaşım  sitesinde  buldum  ama  henüz  ulaşabilme  ve 
görüşme  yapma  olanağım  olmadı  ayrıca  Şu  an  köyümüzden  tayin  olan  cami  imamımızda  AmasyalI  takdire 
şayan  bir  şahsiyettir  buda  gösteriyor  ki  Amasya  gerek  memuriyet  gerekse  toplum  olarak  müstesna  insanların 
nadide  diyarlarındandır.  Sizin  aracılığınızla  başta  bahsettiğim  Şahsiyetler  olmak  üzere  sizlere  ve  tüm  Amasya 
halkına  huzurunuzda  teşekkür  ediyor  Anadolu  diyarı  Sivas  tan  kucak  dolusu  selamlar  gönderiyorum. .başarılar  sn 
Kaymakamım... 

İbrahim  ÖZARSLAN  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Çalışmalarınızı  yakından  takip  ediyoruz  bir  Taşovalı  olarak  sizinle  gurur  duyuyoruz  başarılar 
Utku  Okur  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Sayın  Kaymakamım, 

Çevre  düzenlemelerinizi  yakından  takip  etmekteyim.  Çalışmalarınız  ile  bize  güven  vermektesiniz.  Bu  güvene 
dayanarak  sizden  bir  ricada  bulunmak  istiyorum.  GÜRSU  Köyü'nün  yollarının  yapımına  yardımcı  olabilir  misiniz? 
Şimdiden  minnettar  olurum,  iyi  çalışmalar... 

ÜNAL  ÇETİN  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


BEN  ÜNAL  ÇETİN  ANKARADA  YAŞIYORUM  VE  ANKARADA  YAŞAYAN  BİR  ÇOK  TAŞOVALI  OLARAK  SAYIN 
KAYMAKAMIMIZ  SİZİN  YAPMIŞ  OLDUDUĞUNUZ  BU  ÇALIŞMALARINIZDAN  DOLAYI  SİZLE  GURUR 
DUYUYORUZ  VE  SİZE  TŞK  EDİYORUZ  ÜNAL  ÇETİN 

Doğan  Sağlam  adlı  kişinin  mesajı  AŞAĞIDADIR  : 


Sayın  Kaymakam  bey 

Bursa"da  yaşayan  bir  Taşovalı  olarak  ilçemizdeki  faaliyetlerinizi  ve  yaptığınız  hizmetleri  tüm 
Taşovalılar  gibi  ben  de  takdirle  izlemekteyim. 

Taşova  ve  köylerinde  ihracata  dönük  kaliteli  meyve  üretimi  yapılmasının  orta  ve  uzun  vadede 
ilçemizin  ekonomisine  büyük  katkılar  yapabileceğine  inanıyorum.  İlçemizin  iklim  yapısı  meyve 
yetiştirmeye  oldukça  elverişli  ve  yetiştirici  sayısı  da  son  zamanlarda  yaygınlaştı.  Özellikle  kiraz 
Alpaslan  kasabasında  yetiştiriliyor.  Fakat  en  büyük  sorun  ihracat  kalitesinde  meyve  üretiminin 
yapılamaması  ve  üreticilerin  bu  konuda  bilinçsiz  olmaları. 

Ben  Bursa’  da  Tekstil  sektöründe  ihracat  satış  müdürü  olarak  çalışıyorum,  babam  Zeki  Sağlam 
Taşova”nın  en  eski  esnaflarındandır.  Halen  Alpaslan"da  0900  ziraat  cinsi  ihracat  kalitesinde  600 
ağaçlık  kiraz  bahçemiz  var.  Bursa"da  faaliyet  gösteren  dünyanın  ikinci,  Avrupa”nın  ise  birinci 
büyük  kiraz  ihracatçı  firması  olan  Alara  firmasının  mühendislerini  Alpaslan"a  gitmelerini 
sağladım.  Orada  babamın  öncülüğünde  köye  ziyaretler  yaptılar  ve  köylüye  ihracat  kalitesinde 
kiraz  yetiştiriciliği  konusunda  bilgi  verdiler.  Geçen  yıl  yaz  tatilinde  köye  ilk  defa  ihracatçı  alıcı  firma 
getirdim  ve  köyde  30  ton  0900  ziraat  cinsi  kiraz  satın  aldılar.  0900  ziraat  cinsi  kiraz  İç  piyasada  1- 
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1 ,5  TL  den  alınırken  ihracatçı  firma  2-3  TL  den  satın  aldı.  İnsanlar  ihracat  kalitesinde  kiraz 
üretirlerse  ürünlerini  2  katı  daha  değerli  satabileceklerini  gözleriyle  gördüler. 

Bunları  size  anlatmamın  sebebi,  ilçemizde  ihracat  kalitesinde  meyvecilik  başlatılırsa  bundan 
Taşovalılar  (köyler  dahil)  kazanır,  göç  durur,  ilçede  refah  artar.  Bunun  yapılabilmesi  ancak  sizin 
nezdiniz  de  başlatılacak  kapsamlı  bir  proje  ve  inisiyatifle  mümkün  olabilir  düşüncesindeyim. 
Burada  Tarım  ilçe  müdürlüğüne  yetiştiricileri  bilinçlendirme  ve  ihracat  fidanlarının  tedariki 
konusunda  büyük  görevler  düşmektedir.  Taşova’da  seminerler  düzenlenebilir.  Eğer  bu  konu  ile 
ilgilenirseniz  size  elimden  gelen  desteği  vermeye  hazır  olduğumu  bildirmek  isterim. 

Saygılarımla 

Doğan  Sağlam 

RÜSTEM  DÜLGER  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


kaymakamlık  sitemiz  güzel  olmuş,  öncelikle  Şehitlerimize  allahtan  rahmet  dileyerek,  Şehitlerimiz  hakkında  daha 
detaylı  bilgiler  girilemezmi?  ayrıca,  tüm  köylerimiz  ve  kasabalarımızdan  ayrı  ayrı  fotoğraflar  olsa  daha  iyi 
olacaktır,  saygılarımla.  Rüstem  Dülger  Kaynarca-Pendik/YSTANBUL 

MYTHAT  YILDIZ  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


sayın  kaymakam  bey  yaptığınız  çalışmaları  takdirle  karşılıyorum. ilçemiz  adına  kalıcı  değerli  çalışmalarınız  oldu 
hala  da  olmaktadır  ve  hiç  bir  zaman  unutulmayacaksınız  sadece  sizden  isteğimiz  taşovanın  büyük  köylerinden 
olan  çakırsu  köyüne  gerekli  ilginin  verilmesi  bir  doğa  harikası  olan  köyümüze  parke  taşın  düzenlenmesi 
köyümüzün  çehresini  değiştirecektir  saygılarımızı  sunuyorum. 


okan  kayım  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


sayın  kaymakamım  taşova  için  sizi  yaptığınız  işlerden  dolayı  tebrik  ediyoruz.  Fakat  sizden  bir  isteğimiz  var.  Bizim 
evimiz  yeni  mahallede  (öğretmen  caddesi  Mimar  Sinan  sokak)bulunmaktadır.  İstanbul  dan  yazın  tatile  gittiğimiz 
zaman  yolların  bozukluğundan  ve  toz  olmasından  dolayı  çok  rahatsızız. Gözlerimizi  olumsuz  yönde  etkiliyor.Lütfen 
bu  konu  ile  ilgili  de  ilgilenirseniz  seviniriz. Tekrar  teşekkür  ederiz. 

yasemin  yiğit  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


merhabalar  ilk  öncelikle  taşovamız  için  yaptıklarınızdan  dolayı  sizi  tebrik  eder  ve  teşekkür  ederim. Ben  kendimde 
taşovalıyım  ama  lise  için  dışarıda  okuyorum  haliyle  tatillerde  evimize  geldiğimizde  dışarda  okuyan  diğer 
arkadaşlarım  içinde  istiyorum. ..bizlerde  geldiğimiz  zaman  kitap  cafeye  bizlerde  gitmek  istiyoruz  sanırım  giriş 
kartları  verilcekmiş  bizlere  de  satılmasını  istiyoruz. ...bunu  sizlerle  paylaşmak  istedim. bizlere  dışarıdan  gelenler 
giremeyecek  diye  bir  Şey  söylendi  doğrumu... 

osman  koç  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


tasovada  canlı  yayın  istiyorum  arz  ederim 
ebru  aksoy  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 

size  çok  teşekkür  ederim,  siz  çok  iyi  birisiniz  dersi  hiç  dinlemiyordum  bizim  sınıfımızı  ayırdığınız  için  çok  teşekkür 
ederim  bizim  sınıfın  adı  7  A  sizden  çok  teşekkür  ederim  diğer  sınıfları  da  ayırdığınız  için. 

uğur  konyar  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 
sayın  kaymakamım  adam  gibi  adamsınız 
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İsmet  GÜNAL  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Ben  bir  Taşova'lı  olarak  güzel  Türkiye'mizin  vilayetlerinden  olan  Balıkesir  ilimizde  bir  kamu 
görevlisi  olarak  görev  yapmaktayım.  Görevimin  sonunda  emekli  olduğumda  sizin  Taşova'ya 
atanmanızdan  ve  icraatınız  başlamadan  önce  Taşova'ya  geri  dönmeyi  düşünmüyordum.  Ama 
bundan  sonra  yapmış  olduğunuz  çalışma  ve  icraatlarınızdan  dolayı  dönme  olayı  %10  artmış  olup 
sizi  emeklilik  döneminizden  sonra  Taşova  Belediye  Başkanı  olarak  görmek  isterim.  Teşekkürler... 

murat  yılmaz  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


sayın  kaymakamım  allah  sizden  razı  olsun  çok  başarılı  ve  çalışkan  birisiniz  garibanların  ve  fakirlerin  yetimlere 
yardımcı  oluyorsunuz 

sizin  gibi  bir  çalışkan  kaymakama  çok  teşekkür  kaymakamlığın  bahçe  düzenlemesi  çok  güzel  oldu  ve  asansörde 
çok  güzel  şimdiden  size  daha  iyi  bir  çalışmalar  diliyorum  sayın  kaymakamım 

Şeyda  DÖNMEZ  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Ben,  Özkan  Ağış  ilköğretim  Okulu  7/B  sınıfından  Şeyda  DÖNMEZ. 

Öncelikle  bize  yaptığınız  yardımlardan  dolayı  teşekkür  ederiz.  7.  sınıflar  201 1  yılının  I.  döneminde 
32  kişilik  mevcuttan  oluşuyordu.  Şimdi  sınıflarımız  15  ve  16  kişilik  sınıflar  olarak  2  gruba  ayrıldı 
sınıflarımız  2  gruba  ayrıldıktan  sonra  derslerimiz  daha  verimli  geçmeye  başladı  daha  başarılı 
sonuçlar  elde  etmemiz  için  iyi  bir  fırsat  oldu.  Bizde  bu  fırsatı  kaçırmamak  için  elimizden  geleni 
yapıyoruz.  Sizin  de  verdiğiniz  destek  ve  yardımlarla  Taşova'nın  adı  geçen  okullar  arasında 
olacağımıza  inanıyorum.  Teşekkür  ederim. 


Talha  GÜLTEKiN  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


merhaba  sayın  kaymakamım; 

Ben  Amasya  Anadolu  Güzel  Sanatlar  Lisesi  müzik  bölümünde  okuyorum7-8  aydır  ilçe  merkezinde  kasaba  ve 
köylerimize  yaptığınız  çalışmaları  ilgiyle  takip  etmekteyim. Gün  geçtikçe  ilçemizin  çehresi  değişmekte  ve  daha 
modern  bir  hal  almaktadır.65  Bin  Dev  Öğrenci  Kitap  Kafe'miz  açıldığında  bir  hafta  sonu  sizlere  kemanım  ve 
bağlamamla  müzik  sunumu  yapmak  istiyorum. Teşekkürler... 

Şeyda  dönmez  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


Okulumuza  yaptığınız  yardımlar  ve  desteğinizden  dolayı  teşekkür  ederim.  Okulumuza  büyük  katkılar  sağladığınız 
Okulumuza  yaptığınız  yardımlarla  başarımız  daha  fazla  olacak. Öğretmenlerimizin  de  büyük  gayretleriyle  büyük 
başarılar  elde  edeceğiz. 

TEŞEKKÜRLER... 

Salih  Turgut  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır: 


sn  Kaymakamım  ilçemiz  sizin  göreve  gelişiniz  ile  inanın  farklı  bir  kimliğe  burundu.  Biz  gurbette  yaşayanlar 
olarak  Yöremizin  tabi  ki  gerek  görünümünde  gerekse  yaşayış  şekillerinde  değişimleri  görme  arzusundayız.  Her 
yıl  bir  yada  iki  kez  geldiğimiz  ilçemiz  ve  köylerimiz  ile  ilgili  yeni  değişimlerin  farkındayız.  Köylerimizdeki  yapılan 
alt  yapı-eğitim  vs  konularındaki  ve  de  köylerimiz  ile  ilçemiz  arasındaki  gerek  ulaşım  alanında  gerek  eğitim 
alanında  ve  her  alanda  Devlet  elinin  hissedilmesi  noktasında  etkin  çalışmalarınızı  övgüyle  ilgiyle  takip 
ediyoruz.  Bende  Taşova'lı  bir  birey  olarak  1981  yılında  Taşova  Lisesini  bitirdim  .Oranın  havasını  teneffüs 
edenlerdenim.  1989  yılından  beri  İstanbul  dayım. Destek  kasabası  doğumluyum.  Memleket  sevdası  bizde 
eksilmedikçe  bilakis  bu  hizmetleriniz  gördükçe  bizlerde  acaba  neler  yapabiliriz  diye  düşünceler  içindeyiz. 
Yörelerimizin  Kültürel  zenginliklerini  gelişen  ve  yaşanan  güzellikleri  kamuoyunu  bilgilendirmek  adına 
tamamen  gönül  işi  olan  internet  üzerinden  haberlerle  duyurma  çabası  içindeyim. Önceleri  www.taşovalıyız.biz 
devamında  www.amasyahaber.com  aktif  editörlük  yapmaktayım,  istanbulda  yaşayan  AmasyalI  hemşerilerimizin 
kurdukları  sosyal  yardımlaşma  ve  dayanışma  derneklerinin  faaliyetlerini  ve  tanıtım  haberlerini  yapmakta 
Amasyamız  ve  çevre  ilçeleri  ile  ilgili  gurbette  yaşayan  hemşerilerimin  bilmesinde  fayda  gördüğümüz  haber 
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değeri  olan  konuları  kaynaklar  göstererek  haberleştirmek  istanbulda  ise  bizzat  faaliyetleri  takip  ederek  haber 
yapmaktayım. 

Şimdilerde  ise  Amasyamız  ve  Taşova  ilçemize  bağlı  Kasaba  Köy  derneklerimizin  tanıtımına  yönelik 
Memleketimizin  tanıtımına  yönelik  olarak  MEDYA  TV  de  Her  pazar  saat  14.00/16.00  saatlerinde  canlı 
yayınlanan  DERNEKLER  KONUŞUYOR  adı  altındaki  programın  sunumunu  yapmaktayım.  Artık  ilçemize  ve 
Amasyamıza  kamuoyunda  tanıtım  noktasında  birey  olarak  katkı  sağlamak  adına  böyle  bir  oluşumun 
içindeyim.  Tabii  ki  MEDYA  TV  Yönetim  Kurulu  Başkanı  Hemşerimiz  Karsavul  Köylü  Sn  Turan  Canik'in  böyle  bir 
imkanı  bizlere  sağlamış  olması  ayrı  bir  güzellik. 

Sizlere  hizmetlerinizden  dolayı  minnettarım  .Bende  O  bölgenin  insanı  olarak  gurbette  bile  memleketimize  katkı 
yapma  amacındayım  Katkı  yapan  her  bireye  binlerce  teşekkür  ederim. 

Bu  vesile  ile  sizlerin  önerileri  doğrultusunda  yapabileceğimiz  her  ne  olursa  olsun  her  daim  hazır  olduğumu 
bilmenizi  arz  ederim  saygılarımla. 

((((2009  yılı  Taşova  Bamya  Festivali  Taşova  ilçemiz  Lisesi  Bahçesinde  Yapılmış  Final  akşamının  sunumunu 
acizane  Meltem  Mendi  Hanımefendi  ile  birlikte  yapmıştık. ))) 

NECMETTİN  DEMİR  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


SAYIN  KAYMAKAMIM  KOMŞU  İLÇENİZ  ERBAA  DANIM.  SIK  SIK  TAŞOVA  YA  GELİYORUZ.  BURADA 
YAPTIĞINIZ  ÇALIŞMALARI  HAYRANLIKLA  İZLEMEKTEYİM.  BİR  YÖNETİCİNİN  GÖREV  YAPTIĞI  YÖRESİNİ 
BÜTÜN  İMKANSIZLIKLARA  RAĞMEN  İSTERSE  NASIL  DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİN  EN  GÜZEL  ÖRNEĞİ  BU 
OLMALI  DİYE  DÜŞÜNÜYORUM.SİZİN  GAYRETLERİNİZİN  TAŞOVA  HALKI  İÇİN  NASIL  MOTİVE  EDİCİ 
OLDUĞUNU  ORADAKİ  TANIDIKLARIMIZDAN  ANLIYORUZ.  ARTIK  TAŞOVANINDA  KALKINACAĞINA 
İLERLEYECEĞİNE  İNANMAYA  BAŞLAMIŞLAR.  GAYRETLİ  ÇALIŞMALARINIZIN  DEVAMLI  OLACAĞINA 
İNANIYOR.  ALLAH  YARDIMCINIZ  OLSUN  DİYOR  TÜM  TAŞOVALILARIN  SİZİNLE  GURUR  DUYDUĞUNU 
GÖRÜYORUM.  SAYGILAR  SUNUYORUM. 


adem  öztürk  adlı  kişinin  mesajı  aşağıdadır : 


selamın  aleyküm  sayın  kaymakam  bey  internetten  taşova  haberlerini  her  aksam  okuyorum  gündemde  hep  siz 
varsınız  ilgimi  çekti  izlemeye  devam  ettim  acaba  kelimesini  aradan  kaldırdım  sizin  genç  ve  dinamik  olmanızla 
beraber  hizmete  durmadan  devam  ediyorsunuz  köyleri  geziyorsunuz  allah  sizden  razı  olsun  tasova  böyle  bir 
kaymakam  bey  gordu  inşallah  bizim  siyasetçiler  kıymetini  bilirler  yaptıkların  hizmetleri  ben  burada  toplantılarda 
anlatıyorum  hem  de  gururla  devam  inşallah  ben  27  senedir  İstanbul  Pendik  ilçesinde  ikamet  etmekteyim  2050 
talebeli  okulda  aile  birliği  başkanlığı  yapmaktayım  kız  Kuran  Kursu  dernek  Başkan  Yardımcılığı  hayır  çarşısı 
Başkanlığı  AKP  Pendik  meclis  üye  adaylığım  var  Yerkozlu  köyünde  doğdum  Allaha  emanet  olunuz  saygılarımla 
Adem  Öztürk 
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